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Wat hebben we een geweldig zomerkamp gehad met
de welpen! We begonnen ons avontuur op een
labelterrein in Hoenderloo, waar we in enorme tenten
kampeerden, met als kampthema Smurfen. Tot grote
schrik van de welpen was er geen gewone wc, maar
een heuse HUDO. Dat was even wennen en eerlijk is

eerlijk, ook best een beetje stinken.

Al snel pakten we onze spullen weer in voor de
fietshike van zo’n 18 kilometer richting ons nieuwe
kampterrein bij Scouting Berg en Bos in Apeldoorn.
Onderweg fietsten we langs het bijzondere
zendgebouw van Radio Kootwijk, een indrukwekkend
stukje natuur én geschiedenis midden op de Veluwe.
Ondanks de regen en de lange tocht zat de sfeer er
goed in. Eenmaal aangekomen konden de welpen
lekker opwarmen en binnen spelletjes spelen, terwijl

de leiding dapper de tenten opzette in de stromende

regen.

Op woensdag bezochten we de stoomtrein. Het was
helaas opnieuw een regenachtige dag, maar

gelukkig zaten we dit keer lekker droog in de trein. Het
klaarde de volgende dag op, precies op tijd voor onze
grote Smurfenhike door Kroondomein Het Loo.
Onderweg mochten de welpen over een echte
apenbrug klimmen, wat zowel spannend als stoer
was.

De dag erna stond in het teken van frisse lucht en
schoon worden. We gingen naar het Boschbad, het
openluchtzwembad van Apeldoorn. Met glijbanen,
plonsen en een verplichte douche was het de perfecte
manier om weer een beetje op te frissen. ’s Avonds
genoten we van de Bonte Avond met grappige acts van
zowel de welpen als de leiding.

Op de laatste dag sloten we het kamp af met een
bezoek aan de Apenheul. We zagen onder andere de
indrukwekkende gorilla Banjoko en natuurlijk de
brutale doodshoofdaapjes, die vooral graag op de
schouders sprongen van de welpen die dat eigenlijk
een beetje spannend vonden.

Na vijf dagen vol regen, plezier, avonturen, smurfen en
aapjes was het tijd om naar huis te gaan. Ondanks het
wisselvallige weer kijken we terug op een
supergeslaagd kamp vol gezelligheid, en mooie
herinneringen.

Geschreven door Joost
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Met de scouts zijn we deze zomer
afgereisd naar het mooie Drenthe. We

verbleven op het Labelterrein in
Dwingeloo.

Het kamp begon met een fietstocht
door Drenthe, waarbij we langs
hunebedden en heide smurften (het
thema van dit jaar). We hebben niet stil
gezeten: van kanoén op de Drentse
wateren en smurfen bij het zwembad in
de buurt, tot fietsen naar Meppel om
daar de stad onveilig te maken.

Verder liepen de scouts een tweedaagse
hike, waarbij de oudste scouts op een
andere locatie onder een zeil

overnachten.

Hoewel de weersverwachtingen weinig
goeds beloofden, hadden we veel geluk:
het bleef grotendeels droog. We
mochten zelfs genieten van hoog
bezoek van Hopman Zandvliet en
sloten het kamp feestelijk af met een
bonte avond. Kortom, een geslaagd
zomerkamp!

Geschreven door Vera



Dit jaar zijn we afgereisd naar het
oosten: Tsjechié. Na een ongelofelijk
lange busreis, een korte stop om
shoarma te eten en een stukje met
de trein kwamen we aan in Menzi
Louka. Op een familiecamping...
Nadat we onze tenten hadden
opgezet kon het kamp echt
beginnen. Eerst hebben we de
camping een paar dagen onveilig
gemaakt. Vooral tijdens het Turks
worstelen werd er gek naar ons
gekeken.

We hebben de omgeving verkend en
zijn naar een uitkijkpunt gehiked.
Ook hebben we gekanood. Laat in
de nacht bleven we actief. S'nacht
lampenroof spelen of een midnight-

hike naar de Duitse grens.

De tweede helft van het kamp
hebben we doorgebracht in het
scoutshotel in Praag. We hebben de
dierentuin bezocht en de stad
verkend met een cray88. In de
avond dwaalde we rond in de stad.

De laatste avond zijn we naar een
pub geweest. Op culinair vlak waren
we ook actief, van Mc Donnalds tot
pizzeria. Lekker eten was er in
overvloed! Kortom hebben we alle
kanten van Praag gezien. Na een
geweldig zomerkamp gevuld met
plezier, geschreeuw en slechte
grappen zijn we op de laatste dag in
de flixbus gestapt, opweg naar huis.
Laat in de avond waren we allemaal
weer thuis. Het was een kamp om
niet te vergeten!

Geschreven door Tarik




14 augustus vertrokken we met de trein naar [Jmuiden.
Vanuit daar zijn we op de boot naar Schotland
vertrokken. 15 augustus gingen we met de trein naar de
hoofdstad van Schotland: Edinburgh. Vanuit daar zijn

we met de bus naar ons scoutingterrein gegaan, iets

buiten de stad. We hebben hier onze tenten neergezet.

Toen gingen we 's avonds een avondspel doen in
Edinburgh. We hebben hier wat bezienswaardigheden

gezien.

De volgende dag hebben we een stadsspel gedaan, dit
was ontzettend gezellig. We moesten naar bepaalde
punten toelopen. Dit moesten we dan doorgeven aan de
leiding.




s Avonds zijn we daar gebleven. We zijn daar wezen
stappen en hebben een voorstelling gekregen van een
komiek in een café. Hier gingen de nodige drankjes over
de toonbank.

De volgende dag zijn we weer terug op het kampterrein.

Vanaf dag 4 zijn we in kleinere groepjes activiteiten gaan

doen. We zijn 3 dagen naar Isle of Skye geweest. Op dit
eiland waren hele kleine muggen, die noemden ze

'mietjes'. Deze muggen staken je continu.

In de avonden zijn we veel naar de pub geweest. Hier
hebben we veel whisky gedronken. Op het eiland hebben
we veel rondgereden naar een waterpoel “fairy pools”.
Hier ben ik tot mijn knieén weggezakt omdat het te
drassig was. Ik ging boven op een kei staan en zakte met
kei en al het water in. Daarna zijn we teruggereden naar
het kampterrein.
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Ook zijn we overdag naar een grot geweest waar we
ingeklommen zijn. De grot liep op een bepaald moment
vol met water. We waren al wat aan de late kant en zijn
wat omhooggeklommen. Dit hebben we zonder touwen
gedaan en op handen en voeten voorzichtig doorgegaan.
Uiteindelijk zijn we veilig uit de grot gekomen. Vanuit
daar zijn we met de auto weer naar boven gereden, dit
was even spannend omdat het een aardig steile weg was.
Hier hebben we weer geslapen.

We zijn nog naar een whiskystokerij geweest. Hier
kregen we uitleg over hoe whisky gemaakt werd. We
hebben hier ook verschillende soorten kunnen proeven.
Sommige vond ik wel lekker, vooral de zachtere smaken.
Ik heb mij een paar dagen later nog opgeofferd om naar

de tweede stokerij te gaan.

Op de boot terug naar huis was er iemand jarig en
hebben we een feestje gevierd op de boot. Dit was een
korte samenvatting van een geweldige vakantie. Ik heb
samen met de rest genoten van de mooie tijd!




